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--  DDee  ffrreeqquueennttiiee  vvaann  ddee  aavvoonnddmmaaaallssvviieerriinngg  --    

 

Naast deze notitie zijn er rond de Maaltijd van de Heer ook:  

• Notitie AVONDMAAL: VOORBEREIDING 

• Notitie AVONDMAAL EN KINDEREN 

(HISTORIE) 

• Notitie AVONDMAAL EN GASTEN 

• Notitie AVONDMAAL: DE STRUCTUUR VAN 

DE VIERING 

• Notitie AVONDMAAL: DE VORM VAN DE 

VIERING 
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1. Historische lijnen  
De praktijk van het Avondmaal bij de allereerste christenen is tot op dit moment niet 

volledig helder te krijgen. Er is de lijn van gemeenschapsmaaltijden (volgens bepaalde 

sociaal-maatschappelijke kaders van toen) en een lijn van de viering in de kerkdiensten. 

Maar over de precieze afbakening van en  relatie tussen beiden ontbreken duidelijke 

gegevens.  

Toch is één ding zeker: de Maaltijd van de Heer wordt iedere zondag gevierd. In een van de 

oudste bronnen, de Didache, staat:  

Steunpunt Liturgie 

 

 


