
Volg van Hemelvaart tot Pinksteren de gedichtenreeks Van Hemelvaart naar Pinksteren in negen stappen (plus 2) 

van negen gedichten (plus 2). Zie hier (In Mijn Naam… 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste wat we van Hem zagen?  

zijn voeten.  

Dan is Hij weg,  

helemaal 

in de wolken.   

En nu?  

Zetten we ons in tranen neer 

zoals 52 dagen geleden, 

toen hij verdween in de dood? 

We zijn wijzer nu, 

zijn woorden onze hartslag,  

zijn zegen de wind in onze rug, 

onze voeten op vaste grond. 

Kijk, zie je zijn voetafdruk?  

Het is zijn voetspoor, 

wijst ons de weg. 

Laten we het volgen, 

op weg naar de toekomst.  

 

 

  

https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/in-mijn-naam/#IMN11
https://rohonczcodex.files.wordpress.com/2013/02/107f6-76bshsascension.jpg

