
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevecht is in volle gang. 

De vijand is slinks, sterk, vreemd, onvoorspelbaar.  

De eigen mensen zetten zich in, ten koste van gezondheid, ten koste 

van het leven. We noemen ze: helden.   

Strategen analyseren, modelleren, besluiten, bepalen de koers. We 

noemen ze: leiders.  

Achter het front wordt nog een middel ingezet.  

Het Licht wordt ingeroepen.  

Woorden stijgen als wierook omhoog,  

opgeheven handen als een reukoffer.  

Hoe veelzijdig is leiderschap?  

 


