
Beeldmeditatie Exodus 14 en 15 – Johannes 20: 1-18 

 

Onderweg zijn, met Jezus, niet weten waarheen 
 

 

 

Zo vroeg als kan keer je terug naar het graf. Je hebt hem willen volgen,  

maar stuitte op de zee. Hij werd erin verzwolgen.  

 

Je zoekt hem, wilt hem zien, verzorgen. 

Een rustplaats voor hem maken – zoals een vos of een vogel. Dan toch. 

 

Maar het graf is leeg. Je mag hem niet grijpen. Hij vraagt het aan je: houd me 

niet vast!  

De zee is gebroken en de weg ligt voor je. Daar klinkt een stem: 

Wat doe je hier nog? Hij is al aan de overkant. 
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