Een nieuw begin

Zoek op internet afbeeldingen bij de woorden ‘nieuw’ en ‘begin’ (in alle talen):
het scherm stroomt vol. Tegeltjeswijsheden, coachingsquotes, hulp bij goede
voornemens, Bijbelteksten in handlettering, oppeppers bij akelig ontslag,
advies bij een carriereswitch, enzovoort, enzovoort. Hiernaast een selectie.

Wat doe je als de invalshoek voor de Veertigdagentijd Een nieuw begin is?
In dit Bijbelleesrooster kijken we naar verhalen in de Bijbel waarin God een
nieuw begin maakt, als mensen het uit de hand lieten lopen:

Adam en Eva

uittocht uit Egypte

terugkeer uit de ballingschap
En het nieuwe begin bij uitstek:
Opstanding van de Heer

Een nieuw begin: het lijkt zo gemakkelijk. Je neemt het voor, je krijgt een nieuw
kans. Maar niet voor niets staat internet vol met adviezen en quotes. Opnieuw
beginnen vraagt om volhouden. Niet alleen een eerste stap, ook een tweede,
een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, een zevende, een... Weet dan dit:

Ik ben



Extra informatie

Dit Bijbelleesrooster sluit aan bij de zondagse lezingen van het Oecumenisch Leesrooster
voor deze periode. Het Oecumenisch Leesrooster is hier te vinden (zie pagina 2 en 3). Zie
voor het aansluitende materiaal van Kind op Zondag hier.

Het Bijbelleesrooster is bedoeld voor dagelijks gebruik. Aan het eind van iedere week is er
een blokje met suggesties om verder door te denken. Dat kan persoonlijk, maar ook
in groepsverband.

Dit onderdeel wordt steeds aangegeven door: - ?

Met oog op de zondagen is er een Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.

Voor kinderen is er een Kinderlijn:

e een bouwplaat
e twee posters:
o de eerste voor de weken van de Veertigdagentijd. Per week steeds een tekst
met daarbij een opdracht o.i.d. van de bouwplaat;
o detweede poster is voor de Stille Week. Voor iedere dag een tekst, soms met
een opdracht.
e Op Paaszondag kan de bouwplaat in elkaar worden gezet

Deze kinderlijn sluit direct aan op het Bijbelleesrooster. Beide kunnen dus samen worden
gebruikt.

Met oog op de Stille Week zijn er uitgewerkte vespers. In deze vespers wordt het thema
Een nieuw begin uitgewerkt vanuit de invalshoek Door het water. Op maandag: Zondvloed,
op dinsdag Door de Rietzee, op woensdag Door de Jordaan, op donderdag: Voeten wassen,
op vrijdag: Dorst en op zaterdag: Jona.

Deze vespers zijn gelijk klaar voor gebruik, maar kunnen ook als richtlijn dienen voor eigen
uitwerking.

Meer informatie




Donderdag 7 maart | Genesis 1: 24-27 | God kiest: mensen

Wie ergens een begin mee maakt heeft een keuze gemaakt. Je had alles ook bij
het oude kunnen laten. Het nieuwe begin betekent dat je een stap zet, het laat
iets zien van wat je wilt.

Het scheppingsverhaal vertelt dat ook God een keuze maakte. Hij had God
kunnen zijn zonder dat er een wereld was en zonder dat er mensen waren.
Maar Hij koos voor een wereld, een wereld met zeeén en land, met planten en
dieren. Hij gaat met zichzelf in overleg en besluit de mens te maken, een
schepsel dat op Hem lijkt. Een spannende keuze die bepalend is voor alles wat
hierna gaat gebeuren. God zal laten merken dat Hij trouw is aan die keuze.

Vrijdag 8 maart | Genesis 1: 27-31 | mensenleven is kiezen

God kiest voor de mens. Dit schepsel lijkt op God: ook de mens moet keuzes
gaan maken. De mens is anders dan de dieren, die eten en leven, zijn
vruchtbaar en vullen de aarde. Maar de mens draagt verantwoordelijkheid,
voor zichzelf, voor de ander, voor het voedsel, voor alles waar hij/zij aan begint.
De mens: bijna als God".

Zaterdag 9 maart | Genesis 2: 8-9,15-17 | voor of tegen God

Het menselijk leven zit vol keuzemomenten. Zo was het al in het paradijs. Het
verhaal van de schepping zet de schijnwerper op de belangrijkste van alle
keuzes. In het midden van de paradijstuin staan twee bomen. De een is een
levensboom. Wie daarvan eet, kiest voor het goede leven met God.

De andere is een boom van kennis van goed en kwaad. Wie daarvan eet, kiest
tegen de goede verhouding met God. Bij deze keuzemomenten zijn leven en

dood in het geding.

'psalm8: 6



ooit tegen Adam en Eva zei. Ook wordt opnieuw benoemd dat de mens naar
Gods evenbeeld is gemaakt.’

God sluit vervolgens een verbond met alle levende wezens. Nooit meer zal er
een zondvloed komen. Elke regenboog herinnert aan deze belofte.

Woensdag 20 maart| Jesaja 54: 6-10 | God ontfermt zich steeds opnieuw
‘Mijn vredesverbond is onwankelbaar’. Zet die uitspraak
naast het vervolg van Genesis 9. Na de zondvloed legt Noach
een wijngaard aan. Als de oogst is verwerkt kijkt hij te diep in
het glaasje, en in dronken staat gedraagt hij zich tegen alle
normen in. Zijn zoon lacht hem uit en Noach vervloekt hem.
Een nieuw begin? Terug bij af?

Dit is de werkelijkheid van het geloof: God begon iets met de
mens en Hij houdt dat vol. Zijn liefde is eeuwig, zijn verbond
onwankelbaar. ‘Al duurt zijn toorn één moment, daarop volgt

zijn liefde, een leven lang’ (Psalm 30: 6).

Donderdag 21 maart | Micha 7: 18-20| In het water achtergelaten

Het is een zin die blijft hangen: ‘Onze zonden werpt U in de diepten van de zee’.
Het water bedekt alle zonden. Sterker nog, door het water verdwijnen ze, zoals
tijdens de zondvloed al het kwade 1
verdween.

Het moment voor de doop was voor de
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Vrijdag 22 maart | 1 Petrus 3: 18-22
reeks van schriftlezingen vond de doop

Petrus trekt hier een lijn van Noach, | Plaats. Al je zonden mochten worden
de ark en de zondvloed naar de achterlaten in het water. Een mooier moment

doop. De vernietigende watervloed 1s niet denkbaar, vieren dat het oude leven
van toen verwijst naar het water voorbij is en dat je met Christus mag opstaan
van de doop, schrijft hij. En ditmaal in een nieuw leven.

® Vergelijk Genesis 1: 28-30 met Genesis 9: 1-9. Zie ook de kadertekst op pagina 5
Zie ook Genesis 9: 6.
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Stel ons gerust, blijf bij ons Heer.

Wij gaan niet zonder U.
Sela

Zaterdag 6 april | Exodus 34:1-8 | opnieuw

Hij laat zijn liefde zien aan duizenden geslachten. Talloze rijen mensen. Maar
als dat ene schaap afdwaalt, dan haalt hij alles uit de kast om het er weer bij te
betrekken. De grote God, de God van leven verbindt zich aan ons mensen, hier,
op deze berg. Onvoorwaardelijk, liefdevol. Het is tijd om onze gouden kalveren
voor hem in de steek te laten. Laten we een nieuw begin maken, met God,
door God.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn
zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het
niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen
zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe
hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. (Lucas 15:20-22)

T7

=Je bent één van de Israélieten die uit Egypte zijn getrokken. Bevrijd, niet langer slaaf
meer. Een nieuw begin. Wat betekent dat voor jou, voor jullie samen? Wat vraagt dat van
je, als je klem bent gezet tussen diep water voor je en een Egyptisch leger achter je? Als je
honger hebt. Als je dorst hebt. Als je al dat getrek door die woestijn gewoon zat bent. Als
Mozes eindeloos lang op die berg blijft. Als....

= De geschiedenis van de uittocht is één van kernverhalen die in de paasnacht worden

gelezen. Waarom eigenlijk? Probeer eens zoveel mogelijk ‘redenen’ te bedenken.

= In zijn boekje Het logo van het geloof schrijft dr. Jakob van Bruggen:
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W een nieuw begin. de nieuwe tempel

7 — 14 april

Zondag 7 april | Ezra 1: 1-4| op weg

Na zeventig lange jaren van ballingschap mogen de Israélieten terug naar hun
land. Waarom? God wil een nieuw begin maken: de tempel in Jeruzalem,
zeventig jaar geleden in moedwillig leeggeroofd en in brand gestoken®, moet
worden herbouwd. Daartoe maakt God Cyrus, de wereldheerser, tot zijn
instrument. God wil weer wonen bij zijn volk, Israél moet terug, de tempel
herbouwd. Een nieuw begin.

Maandag 8 april | Ezra 3: 1-6 | eredienst
Drie maanden later zijn ze terug in Jeruzalem en verzamelen ze zich rond de
ruines van de tempel. Het is de tijd van de grote feesten, waaronder de grote
verzoendag. En dus beginnen ze met het bouwen van het altaar. De eredienst
wordt hersteld, volgens de wetten van Mozes.
Gehoorzaamheid, (ere)dienst, verzoening: de
start van elk nieuw begin, ook al zijn de
contouren nog niet eens zichtbaar.

Dinsdag 9 april | Ezra 3: 10-13| /lachen en huilen
De fundamenten zijn gelegd. De Levieten zijn
weer aangesteld en de priesters trekken hun
ambtsgewaad aan. Het volk juicht en zingt!
Levieten blazen op de trompetten,
nakomelingen van Asaf musiceren naar de
voorschriften die koning David hun voorouders

ooit gaf.’

. Kronieken 36: 17-19
® Zie Ezra 3: 8-11 en 1 Kronieken 16: 37-42
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Stille zaterdag 20 april | Jona 2: 1-2, 2: 11-3: 10 | Jona

Vanaf de vroege eeuwen van de christelijke kerk tot nu toe komen christenen
bij elkaar in de nacht voor Pasen. Urenlang werd en wordt er gelezen,
gezongen, gebeden en gezwegen. Veel lezingen uit de afgelopen weken komen
uit de liturgie van deze nacht. Over de schepping, de zondvloed, de uittocht en
nog veel meer. Ook over Jona.

Jezus maakte zelf de vergelijking met Jona, een teken voor de schriftgeleerden
en farizeeén." Zoals Jona drie dagen in de buik van een grote vis was, zo zal
Jezus drie dagen en drie nachten in de aarde verblijven. Een hoopvol teken:
voor Jona (want wie overleeft nou drie dagen in een vissenmaag) en voor Jezus
(die leeft, na een overduidelijk sterven, na drie dagen in het graf). Jona’s
nieuwe begin bracht voor de mensen in Ninevé een nieuw begin: ze bekeerden
zich tot God. Zo wil ook Jezus’ opstanding een nieuw begin in ons leven
brengen: met Christus opstaan in een nieuw leven.
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= Doordenken aan de hand van Jona, dat is opnieuw een lesje in ‘een nieuw begin’. Een
training, in de spiegel van jezelf kijken. Lees de volgende stukjes uit Jona: 1: 1-3, 1: 8-12,
2:3-10,3:1-3,3: 10-4: 1.
Wat zegt dit over Jona?
Wat zegt dit over mensen?

Wat zegt dit over jou?

Wat zegt dit over de kunst van opnieuw beginnen?

= Lees hoofdstuk 4: 10-11.
Wat zegt dit over God?

> Matteiis 12: 38-40
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Zaterdag 27 april: Beloved ones: | 1 Korinte 2: 1-16
Aan ons geadresseerd

‘Waar ik het met jullie over heb, is Gods verborgen en
geheime wijsheid’ schrijft Paulus, die ooit als Saul een
dwaas was. Of eigenlijk: die als Saul een wijze volgens
wereldlijke normen was. Maar nu kan hij op een totaal
andere manier kijken. De machthebbers van de wereld
beheersen die kunst, die gave niet, want anders hadden
zij Jezus niet gekruisigd.

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat
heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Nieuw leven: Sta open voor Gods verborgen en geheime wijsheid. Zoek er

naar, sta er bij stil, berg het in je hart, overdenk het steeds opnieuw.

Het lijkt onzichtbaar en verborgen,
maar ligt nu binnen ons bereik.
Wie durft er alles op te geven
voor het hemels Koninkrijk?

(Peter Dijkstra, zie Sela/Verborgen rijkdom)

Zondag 28 april: De eerste dag | 1 Johannes 1: 5-7 en 2: 9-11
Shine your light and let the whole world see. We’re singing for the glory of the

risen king.

‘Er moet licht komen’, klinkt een stem over de
doodse chaos.

En eris licht; de oervloed wordt onthuld. De
eerste dag.

Bij het ochtendgloren wordt de steen
weggerold. Het donkere graf gaat open. ‘Hij is
hier niet meer, hij is opgestaan’.
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